BIJLAGE

Afbeelding 1 Jan Schenkman, 1850

QAankomst van Sint Nikolaas.

Zie, ginds komt de Stoomboot
Uit Spanje weér aan;
Zij brengt ons Sint Niklaas, B
Ik zie hem reeds staan! -
Il Hoe huppelt zijn paardje
Het dek op en neér,
Hoe waaijen de wimpels
Al heen en al weér!
Zijn knecht staat te lagchen,
“En wenkt ons reeds toe:
»Wie zoet is krijgt lekkers,

»Wie stout was -- een roé.” 1*
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Afbeelding 4 Jan Schenkman, 1850

51, Dikolaas vertreki.

Sint Niklaas vertrckt weér!
Gebruik slechts uw oog,
Daar stijgb hij op 't paardje
Per Luchibal omhoog.
Zijn knecht zit in ’t schuitje,
Maar rilt als een blad;
'k Wed dat hij veel I.-iever
In ¢ Stoomschip weer zat!
De Bisschop lacht harilijk,
En vreest geen gevaar;
Maar groet nog zijn vriendjes,

Tot ’t volgende jaar.
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